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Pasen in de Veenkerk 2024

Als God al niet zou huilen
Dan is er ook geen liefde diep genoeg
Die de pijn zou kunnen raken.

Als God al niet nabij zou komen
Dan is er ook geen liefde echt genoeg
Die onze gebrokenheid kan verdragen.

Als God al geen pijn zou kennen
Dan is er ook geen liefde gebroken genoeg
Om onze wereld te troosten.

Als God de dood niet zou kennen
Dan is er ook geen liefde sterk genoeg
Om daaruit op te staan



Wij zijn een levendige geloofsgemeenschap, hoopvol achter Jezus aan en speurend naar God in deze wereld.                                       
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Vier met ons mee het feest van vallen en opstaan, het feest van Pasen. 

Op zondag 24 maart om 10 uur: Palmpasen. De kinderen maken hun Palmpasen stokken en we horen over een intocht 
in Jeruzalem. Een feestelijke viering met een open einde, wat gaat deze week ons brengen? 

Op Witte Donderdag 28 maart is er geen viering in de Veenkerk. Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan naar 
The Passion in Zeist (www.thepassion.nl) of de Tafelviering in de Inham om 19.30 uur of in het Brandpunt om 20.30 uur.

Op Goede Vrijdag 29 maart om 20 uur komen we samen. Jezus’ lijden is niet alleen van toen, maar gebeurt nog steeds. 
Waar onrecht en dood, waar pijn en wanhoop voelbaar zijn, lijdt God mee. Ons verhaal klinkt mee terwijl we dat aloude 
verhaal gedenken. We verlaten verloren en in stilte de ruimte.

Op Stille Zaterdag 30 maart om 21 uur verzamelen we ons. Er brandt een kleine vlam van een nieuwe Paaskaars, 
die steeds sterker wordt. Het Licht verspreidt zich en wij worden opnieuw bij onze naam genoemd. Het léven is sterker 
gebleken dan de dood en Gods liefde komt door alles heen aan het licht.

Paasmorgen 31 maart om 10 uur zijn we niet te stoppen. Alles om en in ons zingt. Misschien niet meteen voluit, we kunnen 
de duisternis en het verdriet niet zomaar loslaten. 
Tegelijk is er een krachtig Halleluja dat ons wenkt om het leven ten volle te omarmen, Goddank! 

De vieringen vinden plaats in Theater de Kamers, Wezeperberg 1. Op zondagmorgen is er ook oppas en voor
de kinderen een eigen viering. Voor meer informatie over de Veenkerk zie: www.veenkerk.nl


